
 
 

 

 

Zondag 5 april 2026 –  10:00  – Ds. M. Jansen 

Pasen – m.m.v. Nil Volentibus Arduum o.l.v. Jaco Mulder en de blazer van Amor Musae 

  

 
 

Voorafgaand aan de dienst zingen we met Amor Musae: ELB 122: 1, 2, 3, 4 

1.Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans Jeruzalem. 

Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 

de Zone Gods is opgestaan! 

  

2.Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held. 

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 

want Hij is God, bekleed met macht. 

  

3.Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan. 

Wie met geloof op Jezus ziet, 

die vreest voor dood of helle niet. 

  

4.Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan; 

een leven, door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid.

Voorafgaand aan de dienst zingen we met Amor Musae: Lied 624: 1, 2, 3 

Christus, onze Heer', verrees, halleluja! 

 

Welkom en aansteken van de kaarsen 

 
Wij zingen Lied 637: 1, 3, 4 O, vlam van Pasen, steek ons aan 

 

Groet en Beginwoorden:  

V: De opgestane Heer is met u allen.  

A: Zijn vrede is met u.   

V: Onze hulp is: de Naam van de Heer  

A: die hemel en aarde gemaakt heeft;  

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

V: Wek ook ons op 

A: en kom ons bevrijden. Amen. 

 

Aandacht voor het liturgisch bloemstuk   

 

Gebed over de nood van de wereld 

Beeld van de weg gewentelde steen: Wij 

leggen ons er niet bij neer. 

 



NVA zingt Aanschouw het Lam 

1. Aanschouw het Lam van God  

het Lam voor ons geslacht.  

Hij stierf voor ons als offerlam   

en heeft Gods werk volbracht. 

Aanschouw het Lam van God  

Zijn handen en Zijn zij.  

De Zoon van God als offerlam,  

die stierf aan ‘t kruis voor mij. 

 

2. Breng dank aan onze God  

die eeuwig heerst en leeft.  

Juich aard’ en Hemel geef Hem eer,  

ja, al wat adem heeft. 

Aanschouw het Lam van God.  

Zijn handen en Zijn zij.  

De Zoon van God als offerlam       

die stierf aan ‘t kruis voor mij. 

 

3. Bespeel uw gouden harp,  

o, leger vrijgezet.  

Prijs Hem die u heeft vrijgekocht,  

met Zijn Liefd’ u heeft gered. 

Aanschouw het Lam van God,  

het Lam voor ons geslacht.  

De Zoon van God als offerlam  

die stierf aan ‘t kruis voor mij. 

De Zoon van God als offerlam  

die stierf aan ‘t kruis voor mij!
 

Genadeverkondiging 
  

NVA zingt Hoe groot zijt gij 
1. Oh Heer mijn God, wanneer ik in 

verwond’ ring, 

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

heel dit heelal dat vol is van uw kracht. 

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. 

Hoe groot zijt Gij; hoe groot zijt Gij. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. 

Hoe groot zijt Gij; hoe groot zijt Gij. 

 

2. Als ik bedenk, dat Jezus zonder klagen, 

tot in de dood gegaan is als een Lam. 

Sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou 

dragen, 

en aan het kruis mijn zonde op Zich nam. 

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. 

Hoe groot zijt Gij; hoe groot zijt Gij. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. 

Hoe groot zijt Gij; hoe groot zijt Gij. 

 

3. Als Christus komt, met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

En zingt mijn ziel: “Oh Heer hoe groot zijt 

gij” 

 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. 

Hoe groot zijt Gij; hoe groot zijt Gij. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. 

Hoe groot zijt Gij; hoe groot zijt Gij.
 

NVA zingt Kracht van het kruis  
1. Zie het morgenlicht van de zwartste dag.  

Jezus op weg naar Golgotha.  

Smadelijk beproefd, bespot, gehoond, 

bedroefd,  

gaat aan het kruis voor ons. 

Zie de kracht van het kruis,  

werd tot zonde voor ons.  

Droeg de schuld, droeg de toorn.   

Wij staan vergeven bij het kruis. 

 

2. Duisternis breekt aan.  

Niets kan blijven staan  

als God de Maker Zijn hoofd buigt.  

Het tempelkleed scheurt door.  

Doden leven voort. Het is volbracht,  

Hij leeft. 

Zie de kracht van het kruis.  

Hij tot zonde gemaakt.  

Droeg de schuld, droeg de toorn.  

Wij staan vergeven bij het kruis. 

Zie de kracht van het kruis.  

Zoon van God. Kostbaar Lam voor ons 

geslacht. 

 

3. O, mijn naam te zien in Zijn hand gegrift.  

Want door Uw lijden ben ik vrij. 

Dood te niet gedaan, met Hem opgestaan. 

Wat een Liefde Heer. 

Zie de kracht van het kruis.  

Zoon van God stierf voor ons.  

Liefde groot, tot de dood.  

Wij staan vergeven bij het kruis. 

Liefde groot, tot de dood.  

Wij staan vergeven bij het kruis.

 



De kinderen gaan naar de kinderkerk na het zingen van: Het projectlied 
7. ’s Morgens bezoeken de vrouwen het graf,   

maar vinden daar Jezus niet meer. 

Als eng’len herhalen wat Hij heeft gezegd,  

dan weten de vrouwen het weer! 

Als Petrus het hoort, krijgt hij meteen haast. 

Ook hij vindt het lege graf en is verbaasd. 

 

Refrein:  

Want Jezus is opgestaan en het is Pasen. 

Wij volgden de weg die Hij voor ons ging.  

Samen met Hem blijven wij onderweg. 

Wij volgen Hem tot aan een nieuw begin

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

V: Gij wacht tot wij opengaan voor U 

A: Open ons hart en ons verstand 

V: Gij wacht tot wij opstaan met U 

A: Neem ons bij de hand 

V: Gij wacht op ons tot wij u volgen 

A: Geef ons uw woord onderweg. Amen.  

 

Eerste schriftlezing: Jona 2  

 

Wij zingen Lied 155: 1, 2, 8, 9  Zijt Gij mijn God  

 

Tweede schriftlezing: Lucas 24: 1-12 

 
Wij zingen Lied 632: 1,2,3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 

 

Verkondiging 

 

NVA zingt Kroon Hem met gouden kroon  
 

Kroon Hem! Kroon Hem! Kroon Hem!  

Kroon Hem! Kroon Hem! Almachtig God! 

Kroon Hem met gouden kroon  

het Lam op Zijne troon.  

Hoor hoe het hemels loflied al  

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak mijn ziel en zing,  

voor Hem die voor U stierf.  

En prijs Hem in all’ eeuwig heen,  

die ‘t heil voor u verwierf. 

 

Kroon Hem de Levensvorst.  

Hij overwon het graf  

verrees en overwon de strijd,  

waardoor Hij redding gaf. 

Zijn glorie zingen wij,  

verheven zij ons lied;  

Wiens dood ons eeuwig leven bracht  

Hij deed de dood teniet. 

Kroon Hem de Heer Christus de Heer  

Kroon Hem met gouden kroon. 

 

 

Kroon Hem met gouden kroon.  

Het Lam op Zijne troon.  

Het Lam op Zijne 

troon                                                                 

                       

Eer en glorie aan het Lam (Eer aan het Lam) 

Kroon Hem der liefde Heer (Kroon Hem!)  

Aanschouw Hem hoe Hij leed.  

Zijn wonden tonen ‘t gans heelal,  

wat Hij voor ‘t mensdom deed.  

 

De eng’len aan Gods troon  

all’ overheid en macht.  

Zij buigen dienend Zich terneer    

voor zulke wondermacht. 

Hij is verrezen.  

Ja, verrezen!  

HALLELUJA!

 

 

 



NVA zingt Halleluja, Hij is opgestaan! 
 

Vroeg in de morgen, iedereen zweeg; 

Ze zochten het graf, maar zie: het was leeg. 

En vlak voor hun ogen in helder wit licht; 

daar zagen ze eng’len, een prachtig gezicht. 

Ze hoorden toen: “vreest niet, ga snel hier 

vandaan. 

Want wie jullie zoeken is opgestaan. 

 

Halleluja , ja Hij leeft; 

Halleluja! Hij is opgestaan. 

Halleluja; Hij is verrezen,  

Hij leeft; vandaag         vandaag. 

 

Ze renden naar Petrus verblind van verdriet, 

Ze zochten naar Jezus maar vonden Hem niet. 

Ze wilden geloven wat Hij had gedaan; 

Hun Koning was levend, was opgestaan; 

De dood is verslagen, zie hoe hij beeft. 

Roep het nu uit: Jezus Hij leeft. 

 

Halleluja , ja Hij leeft; 

Halleluja! Hij is opgestaan. 

Halleluja; Hij is verrezen,  

Hij leeft; vandaag. 

 

Ja Hij leeft,  

Halleluja Hij is opgestaan. 

Halleluja Hij is verrezen Hij leeft 

Vandaag         vandaag. 

Halleluja!

 

Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 

 

Wij zingen ELB 137 Omdat Hij leeft   
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor 

morgen. 

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg, 

omdat ik weet: Hij heeft de toekomst 

en het leven is het leven waard, omdat Hij 

leeft. 

 

Because He lives, I can face tomorrow. 

Because He lives, my fear is gone. 

Because I know: He holds the future 

And life is worth the living, just be cause He 

lives.

 

De kinderen komen terug in de dienst 

 

NVA zingt Toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

U heeft ons geluk voor ogen, 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

U bent God de allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen, 

Op het einde van de nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

U geeft een toekomst vol van hoop 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen.

Wegzending en zegen met gezongen Amen 

 

Wij zingen Lied 634: 1, 2 U zij de glorie  


