
 
 

Zondag 11 januari –  10:00  – Ds. G. Lubbersen 

Afscheidsdienst Ds. Gerda Lubbersen  
 

Welkom en mededelingen 

 

Uitleg van het liturgisch bloemstuk 

 

Zingen: Lied 413: 1, 2  Grote God, wij loven U    

 

Bemoediging en groet 

 

Gezongen Kyriegebed: Opwekking 805   

Maak ons hart onrustig God – Schrijvers voor gerechtigheid. 

 

Allen: 

1. Maak ons hart onrustig, God,  

dat het ontevreden klopt  

als we mooie leugens horen  

en gemakkelijke woorden!  

Maak ons hart onrustig, God. 

 

Mannen: 

2. Stort in ons uw tranen uit.  

Mensen worden uitgebuit,  

weggeschopt en opgesloten.  

Zegen hen als wij hen troosten.  

Stort in ons uw tranen uit. 

 

 

 

Vrouwen: 

3. Steek in ons uw woede aan  

om het onrecht te weerstaan!  

Geef ons moed om op te treden.  

Laat ons vechten voor de vrede.  

Steek in ons uw woede aan. 

 

Allen: 

4. Laat ons dwaas en koppig zijn.  

Laat ons doorgaan tot het eind.  

Gaat het onze kracht te boven,  

laat ons dan in U geloven.  

Laat ons dwaas en koppig zijn. 

 

5. Want het is uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid

Zingen: Loflied 868: 1,2, 5 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

 

De kinderen gaan naar de kinderkerk na het zingen van: Stap voor stap  
 

Refrein: 

Stap voor stap voor stap (6x) 

Kom op ga je mee, kom op ga je mee 

blijf niet langer staan. 

Kom op ga je mee, kom op ga je mee 

achter Jezus aan. 

 

Want Jezus zegt: 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Hij gaat ons voor dus geef gehoor, 

Hij heeft zijn woord gegeven. 

 

(Refrein) 

 

Wat Jezus doet is altijd goed, 

Hij is de goede Herder. 

Voor jou en mij dus kom erbij, 

zijn woord helpt ons steeds verder! 

 

(Refrein) 

 

Want Jezus daagt ons uit en vraagt 

om met Hem op te trekken. 

Dus kom op gauw en volg Hem nou, 

we gaan zijn woord ontdekken. 

 

(Refrein)

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de heilige Geest 



 

Schriftlezing: Psalm 121: 1-8  en Johannes 14: 15-27 

 

Zingen: Lied 686: 1 en 3 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt  

 

Verkondiging  

 

Stiltemoment 

 

Aansluitend zingen: Toekomst vol van hoop, Sela 

1. In de nacht van strijd en zorgen,  

kijken wij naar U omhoog,  

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

 

2. Ook al zijn er duizend vragen,  

al begrijpen wij U niet,  

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.  

 

Refrein 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.  

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

 

3. U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken  

in de allerzwartste nacht. 

 

(Refrein) 

 

4. U bent God, de Allerhoogste,  

God van onbegrensde macht.  

Wij geloven en wij hopen  

op het einde van de nacht.  

 

(Refrein (2x)  

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Aandacht voor de collecte bij het verlaten van de kerkzaal  

 

Gebeden Dankgebed, voorbeden, stilte, samen bidden van het Onze Vader 

 

Zingen: Lied 885: 1 Groot is uw trouw o Heer  

 

De kinderen komen terug in de dienst  

 

AFSCHEID 

 

Officieel afscheid Ds. Gerda Lubbersen van Swifterbant  

 

Jeugd neemt afscheid 

 

Terugblik door Lucie Pietersma 

 

Toespraak door de voorzitter van de kerkenraad 

 

Zingen: Slotlied Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag  

 

HEENZENDING  

Wegzending en zegen met gezongen Amen 

 

 

 

 



Bij het uitgaan spelen de blazers en zingen wij: Opwekking 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 

 

1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft, 

Die vol ontferming ieder troost 

En alle schuld vergeeft, 

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft, 

 

Refrein:  

Hem zij de glorie, want Hij die overwon 

Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 

Halleluja. Geprezen zij het Lam, 

Dat de schuld der wereld op zich nam. 

 

 

 

 

2. Verdreven is de schaduw van de nacht, 

En wie Hem wil aanvaarden  

wordt eens veilig thuis gebracht. 

Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is 

volbracht. 

 

(Refrein) 

 

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 

Dat uitstraalt van het kruis,  

dat eens voor ons werd opgericht; 

En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 

 

(Refrein) 

 

 

Daarna is er thee en koffie in de foyer en gelegenheid om afscheid te nemen van ds. Gerda Lubbersen 

en te bedanken 

 

Orgelspel 


