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In	september	2003	gaat	een	aantal	gemeente-
leden	peren	plukken	bij	het	fruitbedrijf	van	Jan
Grolleman	in	Dronten	om	de	kas	van	het
renovatiefonds	te	spekken.	Het	renovatiefonds
was	in	het	leven	geroepen	om	het	opknappen
van	de	pastorie	te	bekostigen.	Het	zou	niet	bij
die	ene	keer	blijven.	Gedurende	23	jaar	is	er
jaarlijks	trouw	geplukt.	Toen	de	pastorie
opgeknapt	was,	ging	de	opbrengst	naar	de
kerkelijke	kas.	Door	het	teruglopen	van	het
ledental	is	dat	een	zeer	nuttige	bestemming
geworden.	
In	het	jaar	2025	is	het	bedrijf	van	Jan	Grolleman
overgegaan	op	een	andere	eigenaar	en	leek	het
ons	leuk	om	de	jaren	die	wij	bij	Jan	geplukt
hebben	fotografisch	in	beeld	te	brengen.	U	treft
veel	plukkers	aan.	Sommigen	plukken	al	vanaf
die	eerste	keer	en	komen	jaarlijks	trouw	nog
steeds	meeplukken.	Anderen	zijn	ons	ontvallen
of	zijn	verhuisd	naar	een	andere	gemeente.	Weer
anderen	zijn	juist	in	Swifterbant	gaan	wonen	en
hebben	zich	aangesloten	bij	het	plukteam.	
We	willen	Jan	Grolleman	en	zijn	vrouw	Marjan
hartelijk	danken	voor	de	fijne	samenwerking
door	de	jaren	heen.	Het	gaat	jullie	goed!

Op	zaterdagochtend	om	half	acht	vertrekken	we
vanaf	het	gezondheidscentrum.	Dat	vindt	niet
iedereen	even	fijn.	Je	moet	maar	avondmens	zijn.
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Op	naar	de	Roodbeenweg.
Aan	het	aantal	geparkeerde
auto’s	te	zien	zijn	we	niet
de	enige	plukkers.	Op	het
bedrijf	is	het	al	een	drukte
van	belang.	In	de	loods
gaan	de	laarzen	of	hoge
schoenen	aan,	want	op	dit
vroege	tijdstip	is	het	gras
nog	erg	nat.	En	als	we	er
klaar	voor	zijn	gaat	Jan	ons
voor	naar	de	plek	waar	we
aan	het	werk	kunnen.	
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Peren	plukken	is	iets	waar	wij
ons	maar	één	dag	per	jaar
druk	over	maken,	maar	het
proces	gaat	natuurlijk	al	veel
eerder	beginnen.	Als	in	het
voorjaar	de	fruitbomen	in	bloei
staan,	is	het	genieten	van	al
het	moois	dat	er	dan	te	zien	is.	
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Grote	animator	in	de
beginjaren	was	Jan	Kassies.
Helaas	is	hij	veel	te	jong
overleden.	Vanaf	2006	is	de
perenpluk	onder	de	hoede
van	Ko	en	later	Truus
Reinhoudt		gekomen.	
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De	laatste	jaren	plukt	ook	Gerrit	Grolleman,
in	Truus’	woorden	“de	senior	van	het	bedrijf”
trouw	mee.	
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Hoeveel	spreekwoorden	en	gezegden	met	peren	in	de	hoofdrol	kent	u?	

•	Iemand	een	muilpeer	geven.
Een	klap	in	het	gezicht.	
•	Een	geschikte	peer.
Een	geschikte	kerel.	
•	Een	rijpe	peer	valt	dikwijls	in	drek.
Een	man/vrouw	die	desperaat	op	zoek	is	naar	een	partner	wordt	vaak	bedrogen.	
•	Als	de	peer	rijp	is,	valt	zij	(ook).
Huwbare	meisjes	trouwen,	de	een	vroeger,	de	ander	later.	
•	Appels	met	peren	vergelijken.
Dingen	vergelijken	die	niet	te	vergelijken	zijn.	
•	Met	de	gebakken	peren	blijven	zitten.
Daar	m oet	men	voor	opdraaien.	
•	Je	vindt	geen	appel	onder	een	perenboom.
Zoeken	naar	het	onmogelijke	is	zinloos.	
•	Zulke	bomen,	zulke	peren.
Kinderen	verloochenen	hun	afkomst	niet.	
•	Zo	zoet	als	juttenperen.
Zoet.	
•	Zo	geel	als	een	peer.
Geel.	
•	Zo	wrang	als	een	kweepeer.
Wrang.	
•	Waar	peren	groeien,	daar	groeien	ook	knuppels.
Waar	iets	te	halen	is,	vindt	men	ook	liefhebbers.	
•	De	rijpe	peren	eten	de	slekken.
Een	vrouw	die	te	graag	aan	de	man	wil	komen,	wordt	vaak	bedrogen.	
•	Het	zijn	peren	uit	mijn	eigen	tuin.
Deze	dingen	had	ik	vroeger	zelf	gezegd,	maar	nu	worden	ze	door	iemand	anders	aan	mij	verteld.	

•	Zo	vol	als	een	pot	met	peren.
Erg	vol.	
•	De	peer	is	nog	niet	rijp.
De	overeenkomst	is	nog	niet	rond.	
•	Een	peertje.
Een	lampje	in	de	vorm	van	een	peer.	
•	Hij	heeft	een	peer	op/aan.
Hij	heeft	teveel	gedronken.	
•	Hij	heeft	het	hoog	in	zijn	peer.
Hij	is	verwaand.	
•	Ik	peer	hem.
Ik	ga	weg.	
•	De	beste	peren	zijn	geplukt.
De	beste	tijd	van	het	leven	is	voorbij.	
•	De	geelste	peren	worden	het	eerst	geplukt.
De	gekste	meisjes	lopen	het	eerst	tegen	de	lamp.	
•	Er	de	peer	aan	geven.
Er	de	brui	aan	geven.	
•	Koop	peren	voor	uw	geld,	dan	versnoep	je	het	niet.
Met	iets	van	minder	waarde	genoegen	nemen	om	niet	alles	verloren	te	zien	gaan.	
•	Niet	zo	sterk	op	de	peer	staan.
Niet	voortdurend	aan	het	werk	blijven.	
•	Van	de	peren	krijgen.
Veel	last	hebben	van	iets.	
•	Niet	veel	peren	meer	waard	zijn.
Geen	beste	gezondheid	meer	hebben.	
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Als	het	tijd	is	voor	de	koffie
blaast	Marjan	Grolleman	op
de	toeter.	Als	je	geluk	hebt,
drinken	we	buiten	koffie.
Maar	als	het	weer	niet
meewerkt	lopen	we	naar	de
schuur	om	even	droog	te
zitten.	Gelukkig	hadden	we
door	de	jaren	heen	veel
geluk…	
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Spelen	met	zo’n	trekker	is	altijd
leuk.	En	niet	alleen	voor	de
jongetjes	onder	ons…	



Spelen	met	zo’n	trekker	is	altijd
leuk.	En	niet	alleen	voor	de
jongetjes	onder	ons…	















Na	23	jaar	plukken	is	er	nu	een	einde	gekomen	aan	een	traditie	die	we	niet	hadden	willen	missen.
Voor	de	laatste	keer	verlaten	we	het	erf	van	Roodbeenweg	14.	Vol	herinneringen	aan	veelal
prachtige	dagen,	soms	wat	minder	omdat	het	weer	tegen	zat,	maar	altijd	met	dankbaarheid	dat	we
als	kerkgemeenschap	elkaar	op	een	heel	andere	wijze	konden	ontmoeten.	
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