
Zondag 23 november – 10:00 - ds. Gerda Lubbersen –  
Riek Zwart – Marien van Staalduine –  

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.  –  
 

 
 

Ouderling:   Jan Driegen 
Diaken:    Willemien Wever 
Organist:    Gert van de Weijde 
Beamer:    Henk Bosma sr 
Camera:    Meinica Zwart 
Koster:    Géke van Splunter 
 
·  1e collecte: Diaconie 
·  2e collecte: Pastoraat 
·  3e collecte: Algemeen Onderhoudsfonds 

 

 



Orgelspel 
 
Voor de dienst begint kunnen de aanwezigen  
voor in de kerk een lichtje aansteken 

 
Welkom door de ouderling van dienst en mededelingen van de kerkenraad. 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Waarmee we laten zien dat we ons verbonden voelen  
met de mensen die thuis meekijken en met de jeugd. 
 
Aandacht voor het liturgisch bloemstuk 
 
We gaan staan 
 
We zingen Lied  601: 1  (Licht dat ons aanstoot in de morgen)  
 

 
 



 

 
 

Bemoediging en groet 
 
We gaan zitten 
 
We zingen Lied 939: 1,3   (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht) 
 

 



 
 

3. Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Tekstregel  Romeinen 8 vs 38,39 
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons 
bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst, na het zingen van opwekking 42:  
Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. (2x zingen) 
 

 



Gebed om de heilige Geest 
 

Gedicht “Mooi is de dag” 
 

Mooi is de dag waarop jij genoemd wordt 
mooi, al is deze dag niet zonder pijn. 

Mooi is de dag waarop jouw levenslied klinkt 
iemand vertelt over wie jij was 

dat jij wel weg maar niet voorbij bent. 
Mooi is die dag waarop je naam weerklinkt 

als een chanson uit een geliefd verleden. 
Mooi is die dag met een geur van nostalgie 

toen alles nog zo zorgeloos was 
dat wij dachten dat dat voor eeuwig was. 

Mooi is de dag waarop je naam er ineens weer is 
een dag waarop je niet alleen vooruit hoeft te kijken, 

mooi is de dag waarop terugkijken ook mag. 
Zo’n dag is een liefdesomarming die sterkt 

op de weg verder, van dag tot dag. 
Mooi is de dag waarop jij wordt genoemd 
wanneer er een kaarsje brandt voor jou. 

Mooi is de dag waarop jij leeft als gisteren 
jij bent wel uit de tijd gevallen 

maar leeft in die andere, eeuwige tijd van liefde 
 

Marinus van den Berg
 
 
Schriftlezing Lucas 7: 11-17 
 
Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een 
grote menigte gingen met Hem mee. Toen Hij de poort van de stad naderde, werd 
er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een vrouw die ook al 
weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, 
kreeg Hij medelijden met haar en zei: ‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam 
dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: 
‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ De dode richtte zich op en begon te spreken, en 
Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en 
loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: 
‘God heeft zich over zijn volk ontfermd!’ Het nieuws over Hem verspreidde 
zich in heel Judea en in de wijde omtrek. 



We zingen Johan de Heer 5 : 1 en 3   (Al de weg leidt mij mijn Heiland) 

Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf'len, 
Die mij voortleidt keer op keer? 
Zoete troost en zaal'ge vrede, 
heb ik steeds op Zijn bevel. 
'k Weet wat hier mij overkome, 
Hij maakt alle dingen wel. 
'k Weet wat hier mij overkome, 
Hij maakt alle dingen wel. 

 
Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
door al 't aardse stormgebruis, 
en volkomen vreugde wacht mij, 
in het zalig Vaderhuis. 
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven, 
aan Zijn voeten nederleg, 
zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
Jezus leidde m' al de weg. 
Zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
Jezus leidde m' al de weg. 

 
Overdenking 

 

 
 



Na een korte stilte zingen we 
Lied 608: 1,2 en 3.      (De steppe zal bloeien)  

 

 

 
 

2. De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water,  
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 

 
  



3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen:  
Ik open hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
Aandacht voor de collectes      (beamer) 
 
·  1e collecte: Diaconie 
·  2e collecte: Pastoraat 
·  3e collecte: Algemeen onderhoudsfonds 
 
U kunt uw giften overmaken 
PG Swifterbant   NL 07 RABO 0373 72 97 74 
PG Swifterbant Diaconie NL 21 RABO 0373 71 08 01 
 
Of via onze app 

  
 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
kinderen vertellen over hun dienst 

 

We gedenken degenen die ons zijn ontvallen 
 

 



We luisteren naar het lied  de mensen die we missen 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen;  
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.  
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.  
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.  
God, U kent de namen van de mensen die we missen;  
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.  

 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.  
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.  
Troost ons Heer, wees ons nabij.  
Laat ons in uw armen vrede vinden.  
Draag ons Heer en koester ons als we denken  
aan de mensen die we missen.  

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen.  
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.  
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.  
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.  

 
Wie huilt er onze tranen?  
Christus, Hij alleen!  
Wie draagt ons door de dagen?  
Christus, Hij alleen!  
Wie heeft ons leed gedragen?  
Wie heeft de dood verslagen?  
Wie brengt ons weer samen?  
Christus, Hij alleen!  

 
Troost ons Heer, wees ons nabij.  
Laat ons in uw armen vrede vinden.  
Draag ons Heer en koester ons  
als we denken aan de mensen die we missen.  

 
Tekst: Matthijn Buwalda, Roeland Smith. Muziek: James MacMillan, Adrian 
Roest. © 2022 Stichting Sela Music 
  



De inleiding op de gedachtenis 
 
Het noemen van namen 
 
Tijdens  het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen, 
klinkt heel zachtjes muziek op de achtergrond. 
 
• Jacob Hugo van Aalst, overleden 26 mei,  
        op de leeftijd van 89 jaar.  
• Jantina Elsiena Speelman-Mulder. overleden 28 mei,  
       op de leeftijd van 90 jaar. 
 
Naast dat we betrokken zijn bij de uitvaart van deze gemeenteleden, 
hebben we als gemeente ook afscheid genomen van:  
 
 Renny Meijer- Van Asperen, overleden 1 mei,   
        op de leeftijd van 73 jaar. 
 Tjalling Geert Holwerda, overleden 17 mei,  
        op de leeftijd van 82 jaar 
 Johannes van der Hoogt, overleden 27 juni,  
        op de leeftijd van 96 jaar 
 Elisabeth Smit, overleden 30 augustus,  
        op de leeftijd van 72 jaar 
 Maria Harmina Hensen- Hoekstra, overleden 14 september,  
        op de leeftijd van 88 jaar 
 
 We denken aan degenen van  
        de Geloofsgemeenschap Willibrord die ons zijn ontvallen 
 
 We denken aan de dorpsgenoten die ons zijn ontvallen. 
 

Gebeden 
Dankgebed, Voorbeden, gebed in stilte 

en afsluitend samen het bidden van het Onze Vader gebed 
 

 
  



We zingen ons slotlied 416: 1, 2, 3 en 4.   
(ga met God en Hij zal met je zijn) 
 

 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen met gezongen amen 

 
Na afloop van de dienst kunnen familieleden van de overledenen de kaars meenemen  
en een doosje voor de steen uit de Gedachte-nis in ontvangst nemen.    
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten  
en is er koffie/thee en limonade. 


