
 
 
 

Zondag 30 november 2025, aanvang 10.00 uur 

 

Thema: “een zee vol liefde” 
 

Voorganger: ds. J.P. van Ark uit Vorchten 

Organist: Cor Schoneveld 

Ouderling van dienst: Jan Pieter Bezemer. 

 

Welkom / mededelingen en aansteken van de kaarsen. 

- adventskaars aansteken en gedichtje voorlezen  

- door kinderen van Menorah. 

  

Lied:  ELB 109 “al wie dolend, geheel” 

 

Stil gebed 

onze hulp en groet 

 

Lied: NLB 442 “op U mijn Heiland blijf ik hopen” 

 

lezing van de tien woorden 

 

Lied: ELB 302 “Heer ik kom tot U” 



Gebed 

 

Kinderlied (tekst via beamer) 

Kinderen gaan naar eigen ruimte (adventsproject Wees welkom) 

 

Bijbellezing: Jesaja 11: 1 - 10  uit de GNB 

 

Tweede lezing: Lucas 1: 39 - 45  uit de NBV 2021 

                                         

Lied: NLB 473 “er is een roos ontloken” 

 

Overdenking over Jesaja 11 vers 9b:                                                           

“zoals de zee vol is met water, zo zijn de mensen vol van de Heer”                  

met als thema: “een zee vol van liefde” 

 

Lied: ELB: 162 “o God van hemel zee en aard” 1, 4, 6, 8 en 9 

 

Kinderen komen terug in de dienst en vertellen wat ze gedaan hebben. 

 

Aandacht voor de collecten 

 

Dienst der gebeden   

                                                                                    

Slotzang  ELB: 382:  “Heer uw licht en uw liefde” 1, 2 en 3 

 

Zegen :  na gesproken amen zingen: Lied: NLB: 72:  7  


