
 

Liturgie van de afscheidsdienst van: 
 

Jantina Elsiena Speelman- Mulder  (Janny) 
geboren 02-04-1935 te Schoonebeek  
overleden 28-05-2025 te Swifterbant 

 

 
 
Voorganger: ds. Gerda Lubbersen 
Organist:  Gert van der Weyde 



 

Tijdens binnenbrengen van de kist en het binnenkomen van de familie 
klinkt: Lied 608 De steppe zal bloeien 
 

1. De steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.  
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen drinken.  
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 

 
2. De ballingen keren. 

Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water,  
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 

 
3. De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen:  
Ik open hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
Aansteken van de Paaskaars  
 
Aansteken kaarsen bij de kist  
 
Woord van welkom 
 



 

Bemoediging en groet 
 
Lied Joh de Heer 7: 1, 2  Als 'g in nood gezeten 
 

 

 
 
 

2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, 
en met elke morgen, keert zijn goedheid weer. 
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, 
groter dan de helper, is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele, Redder in nood, 
red slechts onze ziele, uit zond' en dood. 

 
 
Gebed 
 
 
 
 
Levensverhaal van Janny   

 



 

 
 
 
 
Lezen uit de Bijbel: Johannes 15: 9-17  (NBV21)   
 
9  Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 
10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de 
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.  
11 Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn.  
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.  
13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.  
14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.  
15I k noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester 
doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, 
aan jullie bekendgemaakt heb.  
16 Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen 
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je 
alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.  
17 Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
  



 

Lied 601: 1 Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 

 

 
 
 
 
 

Overdenking 
 
 
 
 
 
  



 

Lied LB 886:1 Abba Vader 
 

 

 
 
Doopgedachtenis en het leggen van de witte steen in de gedachte-nis 
 
 

Gebed, 
afgesloten met het 

samen hardop bidden 
van het Onze Vader gebed 

 
  



 

Lied ELB 132: 1 en 3 U zij de glorie   
 

 
 

 
 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot; 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

 
Zegen 

 
 
 
 
 

Uitgeleide 



 

Lied bij het uitdragen:  
 
Lied LB 416:1 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 


