
 

 

Liturgie zondag 3 augustus 2025 
 

Thema: " Een ander wereld..." 
 

Mededelingen, Ouderling van dienst  

 

Intochtslied: Lied 281: 1, 3 en 4  Wij zoeken hier Uw aangezicht..... 

 

Stilgebed. 

 

Votum en Vredegroet. 

 

Lied 281: 5, 6 en 9 

 

Kyriegebed. 

 

Leefregels. 

 

Opwekking 813: (via YouTube)  Uw liefde wint elke strijd.... 

 

1ste Schriftlezing: Lucas 12 : 13 t/m 21 . 

13Iemand uit de menigte zei tegen 

Hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer 

dat hij de erfenis met mij moet 

delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie 

heeft Mij als rechter of bemiddelaar 

over jullie aangesteld?’ 15Hij zei tegen 

hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm 

van hebzucht. Want ook al heeft een 

mens nog zoveel, zijn leven bezit hij 

niet.’ 16En Hij vertelde hun de volgende 

gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke 

man had veel opgebracht, 17en daarom 

vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik 

heb geen ruimte om mijn voorraden 

op te slaan. 18Toen zei hij bij zichzelf: 

Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn 

schuren af en bouw grotere, waar ik al 

mijn graan en goederen kan 

opslaan, 19en dan zal ik tegen mezelf 

zeggen: Je hebt veel goederen in 

voorraad, genoeg voor vele jaren! 

Neem rust, eet, drink en vermaak 

je. 20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, 

nog deze nacht zal je leven van je 

worden teruggevorderd. Voor wie zijn 

dan de schatten die je hebt 

opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand 

die schatten verzamelt voor zichzelf, 

maar niet rijk is bij God.’ 



Liedboek 534 : 1 en 2. Hij die de blinden weer liet zien.... 

 

2 de Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 8 t/m 10 . 

8maar nu moet u alles wat slecht is 

opgeven: woede en drift, vloeken en 

schelden. 9Bedrieg elkaar niet, nu u de 

oude mens en zijn leefwijze afgelegd 

hebt 10en de nieuwe mens hebt 

aangetrokken, die steeds vernieuwd 

wordt naar het beeld van zijn schepper 

en zo tot inzicht komt. 

 

Lied 534: 3 en 4  

 

Overdenking. 

 

Johan de Heer 981: 1, 2, 3, 4 en 5. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.... 

 

Gebeden, stilgebed, Het Onze Vader. 

 

Aandacht voor de gaven. 

 

Slotlied: Evangelische bundel 357 : 1, 2 en 5. Vreugde, vreugde, louter 

vreugde... 

 

Heenzending en Zegen. 

 

Orgelspel.. 

 

 

 

Na afloop van deze dienst nodigen wij u uit voor een 

kopje koffie of thee in de foyer. 

Voor de kinderen is er limonade. 

 

 

       
 


