Zondag 30 maart — 10:00 - ds. Gerda Lubbersen

Muziek voor de dienst begint Opwekking 815 Vul dit huis met uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Welkom en mededelingen
Toelichting op het liturgisch bloemstuk
Lied Opwekking 715 Wat hou ik van uw huis

Wat hou ik van uw huis,

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,

zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,

naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,

Heer van de hemelse legers.

Ja liever één dag dicht bij U.

dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel

dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven,

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de hemelse legers,

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.

Bemoediging en groet



Kyriegebed

Lied Opwekking 805 Maak ons hart onrustig God

Maak ons hart onrustig God Steek in ons uw woede aan
Dat het ontevreden klopt Om het onrecht te weerstaan
Als we mooie leugens horen Geef ons moed om op te treden
En gemakkelijke woorden Laat ons vechten voor de vrede
Maak ons hart onrustig God Steek in ons uw woede aan
Stort in ons uw tranen uit Laat ons dwaas en koppig zijn
Mensen worden uitgebuit Laat ons doorgaan tot het eind
Weggeschopt en opgesloten Gaat het onze kracht te boven
Zegen hen als wij hen troosten Laat ons dan in u geloven

Stort in ons uw tranen uit Laat ons dwaas en koppig zijn

Want het is uw koninkrijk
Tot in eeuwigheid

De kinderen gaan naar hun eigen dienst na het zingen van projectlied: /n de tuin

Gebed om de heilige Geest

Aanbiddingslied: = Opwekking 678 God van licht

God van het licht, God van het licht,

U schittert in uw heerlijkheid. uw stralende aanwezigheid
Eeuwige God, verlicht mijn hart,

U fonkelt in uw pracht. U bent de Morgenster.

Sterk als de zon is uw licht,

is uw pracht, is uw heerlijkheid
verlicht mijn hart

met de gloed van uw majesteit.

Aanbiddingslied:  On the cross of Calvary

On The Cross of Calvary On The Cross of Calvary

Jesus died for me I am free, I am free

By his Blood [ am free, I am free

I'm set free I am free, I am free

On The Cross of Calvary All because of Calvary

Halleluja, Jesus died for me Halleluja, Jesus died for me

Halleluja, I am free Halleluja, I am free

Halleluja, Jesus died for me Halleluja, Jesus died for me

On The Cross of Calvary On The Cross of Calvary

All my sins, he washed away Halleluja, Jesus died for me

All my sins, he washed away Halleluja, I am free

All my sins, he washed away Halleluja, Jesus died for me

Jesus lives, he lives today On The Cross of Calvary
On The Cross of Calvary

Halleluja, Jesus died for me
Halleluja, I am free On The Cross of Calvary
Halleluja, Jesus died for me Because of Calvary



Schriftlezing OT Ezechiél 37:1-14

Lied 610: 1,2,3 Zo dor en doods, zo levenloos
Schriftlezing NT Joh 11:1-4, 17-27, 32-44

Lied 610: 4,5,6 Kom dan en spreek uw woord

Verkondiging
Stiltemoment
Lied 608: 1,2,3 De steppe zal bloeien

Aandacht voor de collecten

Gebeden Dankgebed, voorbeden, stilte, samen bidden van het Onze Vader gebed

Lied 939: 1, 3 Op U alleen, mijn licht mijn kracht

Ondertussen komen de kinderen van Menorah terug in de dienst

De kinderen van de kinderkerk vertellen over hun dienst

Zegenlied Opwekking 710 Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan

Zegen mij in alles wat U van mij verlangt

O God zegen mij alle dagen lang

Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met Uw Geest Heer
Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf

Steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Zegen

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

U wordt uitgenodigd voor het gezamenlijk drinken van koffie, thee of fris in onze foyer



