
 
 
Zondag 23 maart – 10:00 – Gert den Boef 
 
Welkom en gemeenteberichten 
 
Aandacht voor het liturgisch bloemstuk   
 
Openingslied Liefste lied van overzee 60 : 1, 2 en 4   
 
Wij scholen samen rond het Woord 
dat ons van God verhaalt. 
De Geest schrijft het met vuur en vaart 
in onze eigen taal. 
Wij leven van dit gouden Woord 
dat ons de wegen wijst. 
Het biedt aan ieder onderdak 
die naar Gods toekomst reist. 
 

Wij vieren hoe zijn eerste Woord 
ons met elkaar verbindt; 
Te zingen van zijn liefde maakt 
ons tot zijn huisgezin. 
Wie door zijn Adem wordt bezield 
gaat nooit de weg alleen; 
wij raken aan elkaar gehecht 
over de grenzen heen. 

Wij vinden leven in dit Woord, 
wij delen hier het Brood 
dat spreekt van Hem die tot het eind 
ons al zijn liefde bood. 
Wij schuilen even bij elkaar 
en putten uit de bron, 
als reisgenoten naar de stad 
waar God straalt als de Zon. 

 
Kindermoment ‘In de tuin’ van Elly en Rikkert (daarna gaan kinderen naar de kinderkerk) 
 
Gebed om ontferming   met responses Lied 367d 
 
We zingen: ELB 343: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam 
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 

Schriftlezing: Johannes 11 : 1-4 en 17-44 

  



We zingen Zingende Gezegend 137: 1, 2, 3 en 5 Christus levensbrood (melodie psalm 81)   
 
Christus, levensbrood,  
manna ons gegeven, 
in de hongersnood  
zult Gij met ons zijn, 
bron in de woestijn,  
water, waarlijk leven. 
 
Gij zijt ons ten licht 
volk, reis vrolijk verder! 
Hij, de deur, gaat dicht 
als de dag zich neigt, 
als het duister dreigt, 
blijft Hij onze herder. 
 

Heer, Gij zegt: Ik ben, 
opstanding en leven. 
Ik, ik ben de weg,  
waarheid, levensgroot – 
leugens lopen dood, 
Ik leid u ten leven. 
 
Heer, Gij zijt ons brood, 
Herder, nu en later 
deur tegen de dood, 
wijnstok, ware weg, 
licht in heg en steg, 
levenwekkend water! 

Overdenking      
 
We zingen: Lied 837 : 1,2 en 4 Iedereen zoekt U, jong en oud 
 
Gebed , stil gebed, Onze Vader   
 
Aandacht voor de collecten 
 
Kinderen komen terug uit de kinderkerk en vertellen  
 
We zingen als slotlied: Lied 608 : 1 t/m 3 De steppe zal bloeien 
 
Zegen                                                             
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