
Nieuwjaarsbijeenkomst  
1 januari 2025 - Korte viering, foyer 

 
10.00 uur   Koffie, thee en nieuwjaarswensen  
10.30 uur   Aanvang korte viering 

 

 
 
 
Liturgen:   Carien van der Marel en Tamara Mulder 
Organist:   Koos Bax 
Diaken:   Hilde Buiter 
Koster:   Géke van Splunter 
 
 

 



Welkom en intro op het thema ‘A life changing event’ 
 
Openingslied Lied 362:1 en 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát  
(we gaan staan) 
 

1 ) Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 

 
3) Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
Gebed 
 
Opwekking 343 Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart (1x zingen) 
 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart.  
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 

 
Gregoriaans lied Ubi caritas (3x zingen) 
 

Ubi caritas et amor,  
ubi caritas et amor, 
Deus ibi est.  

 
Vertaling: Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 
 
Korte gedachte 



Lied 531 Jezus die langs het water liep  
 

1) Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

  
2) Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze', 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

 
3) Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 

 
Persoonlijk verhaal ‘Ik wil U volgen’ 
 
Luisterlied Blijf in mij van Sela 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collecten  
 
·  1e collecte: Diaconie 
·  2e collecte: Pastoraat 
·  3e collecte: Algemeen Onderhoudsfonds 
 



Slotlied 
Meezingen met youtube na het eerste couplet 
Opwekking 618 Jezus, hoop van de volken 
https://www.youtube.com/watch?v=NfkHCX8r5Ao  
 

Solo: 
Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet. 
U bent de bron van hoop die in ons leeft. 
Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. 

 
Allen, refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien! 
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn. 
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. 
Heer ik geloof! 

 
Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet. 
U bent een bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. 
Heer ik geloof! 

 
Refrein 

 
Slotwoord  
 
Kinderopwekking 185 De Here zegent jou (we gaan staan) 
 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 


