
Oudejaarsavondviering  31 december 2024 
 

    Stenen van verbondenheid staan voor in de kerkzaal 
 
Openingslied liedboek 221 / GVL 570: Zo vriendelijk en veilig als het licht  
 
Votum en Groet 
 
Welkom en inleiding  
 
We zingen GVL 216 Heer ontferm u 
 
We zingen Gloria liedboek 487/ GVL 436: Eer zij God in  onze dagen   
 
Openingsgebed  
 
Lezing  Exodus 33 12-23 
 
We zingen liedboek 513 / GVL446: God heeft het eerste woord  
 
Evangelie Lezing: Mattheus 5: 1-10 (staande) 
 
Acclamatie: Woorden van leven 
 
Overweging  
 
Orgelspel  
 

Geloofsbelijdenis (Abt Baeten) 
 

Ik geloof in een kerk 
die haar deuren wijd openzet, 

waar ieder welkom is 
en niemand buitengesloten wordt, 

 
die geen onderscheid maakt 

tussen man en vrouw, 
tussen goed en slecht, 

waar ieder heilig en zondig is, 
 

die geen rangen en standen kent, 
maar waar allen van hoog tot laag 

werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn, 
 

die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een Tafel bereidt voor allen 

die zich tot Jezus Christus bekennen, 
  



die het Woord van God in dialoog belijdt 
en waar gemeenschap hand in hand gaat 

met communicatie, 
 

die niet heerst maar dient, 
waar recht gedaan wordt aan allen, 

 
die niet denkt aan eigen roem, 

maar de kleinen eert 
en hun optilt uit hun vernedering, 

 
die op uittocht is uit het land van slavernij 

en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen, 
 

die haar crisis te boven komt 
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 

 
Voorbeden acclamatie Hennie 

Keer u om naar ons toe 
Keer ons toe naar elkaar 

 
Onze vader  (oecumenisch) 

 
Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

 
Amen. 

  
We zingen liedboek 90a: 1,4,5 en 6 O God die droeg ons voorgeslacht 
 
Gedicht Tijd om na te denken 

Mededelingen 
 
Collecte: voor de bloemengroepen van beide kerken 
 
Slotzegen 
 
We zingen ons slotlied 913: Wat de toekomst brengen moge 
    


