
Liturgie zondag 1 december 

 

Eerste Advent: Troost, troost mijn volk 

 

Voorganger: ds. M.M. Jansen 

Ouderling:  Greet Kamminga 

Diaken:  Emiel Kamminga 

Organist:  Cor Schoneveld 

Beamer:  Henk Bosma 

Camera:  Meinica Zwart 

Koster:  Géke van Splunter 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst en  

aansteken van de kaarsen door de diaken van dienst 

 

- Aandacht voor  Liturgisch bloemstuk 

 

Adventskaars aansteken (door Menorah) tijdens eerste couplet van kaarsenlied: 

via de beamer 

 

Wij zingen: Een woning die zo ruim is als het hart van onze God.       

Zingenderwijs 45: 1,2,3,4  (mel. LB 753) 

 

1. Een woning die zo ruim is als 

het hart van onze God, 

zo hemelsbreed en wereldwijd: 

Daar komt geen mens tekort. 



2. Een huis dat vast staat als de trouw 

waarmee God ons bemint, 

waar niemand eenzaam is, en elk 

de ander zoekt en vindt. 

 

3. Waar twijfel en onzekerheid 

bestaan naast groot geloof, 

waar liefde alle angst verjaagt: 

wie treurt wordt er getroost. 

 

4. De pijn van schuld en lot wordt daar 

gewogen, recht gedaan: 

Er valt een warm en heilzaam licht 

nieuw over ons bestaan. 

 

 

In stilte zoeken wij Gods gezicht. 

[…] 

 

 

- VG:    Onze hulp is de Naam van de Heer 

 

- Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

- VG:    Doordring ons o Heer met uw liefde 

 

- Allen:  en troost ons met uw aanwezigheid. Amen. 

  

 

 

 

 

 



Waar het over gaat: over troosten en verdriet.  
 

 

 

Moment voor de kinderen.  

Ook in de kinderkerk gaat het over troost: Ruth blijft bij de verdrietige Naomi 

 

 

Adventsprojectlied: via de beamer 

(hierna gaan kinderen naar hun eigen ruimte) 
 

 

Als gebed om ontferming lezen we Psalm 57, geschreven door gevangene 

 

 

Wij zingen: Al wie dolend in het donker (Evangelische Liedbundel 109: 1,2,3)  

 
 

Wij lezen uit de Schriften: (NBV) 

 

- Jesaja 40: 1-11  

 

- Mattheüs 5: 1-10  

 
 



Wij zingen: Niet is het laatste woord gesproken, (melodie LB 442)  
 

 
 

Niet is het laatste woord gesproken, 

er klinkt een lied, al is het nacht. 

Onzeker gaan wij, reisgenoten, 

op weg met wie ons samenbracht. 

Wat komen zal is nog verborgen, 

God weet wat ons te wachten staat: 

het stille licht, een nieuwe morgen, 

waarmee ik mij verzoenen laat. 

 

Wie als het water uitgegoten 

de dorre grond tot bloeien brengt; 

wie als de dauw daalt in de morgen 

en schepping teer met licht doordrenkt, 

leeft niet vergeefs, gaat niet verloren 

in duisternis van niemandsland. 

Een naam klinkt in het wuivend koren              

belofte van het nieuwe land. 

 

Verkondiging 

 
 

Wij zingen: Dona nobis pacem  : via de beamer 

 

Gebed en Voorbeden, eindigend met gezongen Onze Vader                                                                                                                                                                   
(Evangelische Liedbundel 466)  

 

Aandacht voor de collectes 

 

 

 

 

·  1e collecte: Wekelijkse bloemengroet 

·  2e collecte: Pastoraat 

·  3e collecte: Kerstpakkettenactie 

U kunt uw giften overmaken 

PG Swifterbant   NL 07 RABO 0373 72 97 74 

PG Swifterbant Diaconie  NL 21 RABO 0373 71 08 01 



Of via onze app 

                      

 

 

 

Kinderen komen terug: wie gaan er naar Bethlehem? (filmpje) 

 

 

Wij zingen: Ik zegen jou in Jezus’ naam (Evangelische Liedbundel 444)  

 

 

Zegening   

 

 

Na de dienst:      

 

 


