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‘Alles wordt 

nieuw’ 



 

 

Opening: Welkom en Mededelingen   

      

Zingen Liedboek lied 91, de verzen 1 en 5 

 

1. Heil hem wien God een plaats bereidt 

in zijn verheven woning; 

hij overnacht in veiligheid 

bij een almachtig koning. 

Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, 

mijn toevlucht en mijn veste, 

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 

voor mij altijd het beste. 

 

5. Maar gij moogt schuilen bij den Heer, 

geen kwaad bedreigt uw woning; 

gij hebt tot schild en tegenweer 

den allerhoogsten Koning. 

Hij gaf zijn engelen bevel 

dat u geen ding zou schaden; 

Zij zullen u naar Goeds bestel 

behoeden op uw paden. 

 

Gebed uit ‘Alles komt goed’ van Gerda Valstar. 

 

Schriftlezing: Openbaringen 21: 1-7 

 

Zingen uit ‘Alles wordt nieuw deel I’ de verzen 1 en 6 

1. Nu gaan de bloemen nog dood,  

nu gaat de zon nog onder.  

En geen mens kan zonder  

water en zonder brood. 

 

  



 

 

Refrein 

Stil maar wacht maar, alles wordt 

nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar,  

wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel 

en de aarde. 

 

6. Zing voor de eeuwige dag. 

Zing voor Zijn komst en zeg Amen. 

Zing voor de Heer die ons samen 

daar al van eeuwigheid zag. 

Refrein 

 

Meditatie: ‘Alles wordt nieuw’ 

Zingen Liedboek lied 766, de verzen 1 en 3 

1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 

 een nieuwe aarde ontstond 

 om het geheim des levens te beseffen, 

 niet meer in zee gegrond. 

 Ik zag een stad verblindend naderkomen, 

 een middelpunt van feest, 

 Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 

 van ouds moet zijn geweest. 

 

3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 

houdt bij de mensen hof 

en alle tranen zal Hij van hun ogen 

afwissen tot zijn lof. 

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 

nergens verdriet meer zijn, 

de eerste dingen werden uitgewezen, 

voorbij ging alle pijn. 



 

 

Gedicht: ‘De nieuwe morgen’ van Jan van der Veen. 

Gebed 

Zingen lied: ELB 411, de verzen 1 en 2 

Refrein 1 

Jezus leeft in eeuwigheid. 

Zijn shalom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Couplet 

1. Straks als er een nieuwe dag begint 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor zijn troon gaan staan, 

hef ik daar mijn loflied aan: 

 

Refrein 1 

 

Couplet 

2. Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 

komt de Heer er aan, 

heffen wij dit loflied aan: 

 

Refrein 2 

 Jezus komt in heerlijkheid. 

Zijn shalom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van ons leven. 

 

Zegenbede 

Bij de uitgang staat een offerblok voor de collectes. 


