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Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst en mededelingen van de kerkenraad. 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Het openingslied is psalm 107: 1 Gods goedheid houdt ons staande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemoediging en groet 

We zingen psalm 107: 4 

4. Laat ons nu voor den HERE 

zijn goedertierenheid 

toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, 

Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 

en leidt Hij tot den vrede. 

 



gebed om ontferming 
God van licht en leven 

 

We roepen tot U om geloof, hoop en liefde voor onze wereld  
waarin het soms zo ontbreekt aan vertrouwen,  

waarin we soms moedeloos worden en het ons aan hoop ontbreekt.  

Voor onze wereld, waarin de haat en verbittering de boventoon lijken te voeren 

A- Heer ontferm U,  

     Christus ontferm U 

 
Om uw trouw aan ons opdat wij geloven durven,  

om uw hoop voor ons opdat wij tekenen van hoop mogen zijn,  

om uw liefde voor ons opdat we van die liefde mogen uitdelen,  
roepen we U aan en bidden om uw ontferming 

A- Heer ontferm U,  

     Christus ontferm U 
 

We zingen Hemelhoog 589  

Halleluja, eeuwig dank en ere, lof aanbidding, wijsheid kracht 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



de kinderen gaan naar hun eigen dienst, terwijl we zingen:  

wij gaan voor even uit elkaar. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 

 



gebed 

 

We zingen opwekking 194: U maakt ons een, u bracht ons tesamen 

 

 
 

Schriftlezing Johannes 15: 9-17 

 
9  Ik heb jullie liefgehad, zoals de 

Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde 

als je je aan mijn geboden houdt, 

zoals Ik me ook aan de geboden van 
mijn Vader gehouden heb en in zijn 

liefde blijf. 11  Dit zeg Ik tegen jullie 

om je mijn vreugde te geven, dan zal 
je vreugde volkomen zijn. 12  Mijn 

gebod is dat jullie elkaar liefhebben 

zoals Ik jullie heb liefgehad. 13  Er is 
geen grotere liefde dan je leven te 

geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn 

mijn vrienden wanneer je doet wat Ik 

zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven 

meer, want een slaaf weet niet wat 
zijn meester doet; vrienden noem Ik 

jullie, omdat Ik alles wat Ik van de 

Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb. 16  Jullie hebben 

niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en 

Ik heb jullie opgedragen om op weg 
te gaan en vrucht te dragen, blijvende 

vrucht. Dan zal de Vader je alles 

geven wat je Hem in mijn naam 
vraagt. 17  Dit draag Ik jullie op: heb 

elkaar lief. 



 
 

We zingen hemelhoog 390: dit is mijn gebod 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preek 

 

We zingen lvdk 670: 1, 3, 5 en 6 Kom Schepper God , o heilige Geest 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 

geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 
 

5. Weer van ons ’s vijands list en nijd, 

en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt 

en mijden wat de zielen schaadt. 

 
6. Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

 

aandacht voor de collectes 

 

·  1e collecte:  Nederlands Bijbelgenootschap 

·  2e collecte:  Pastoraat 

·  3e collecte: Algemeen Onderhoudsfonds 

 

U kunt u uw bijdrage voor de collectes overmaken aan: 

 

PG Swifterbant    NL 07 RABO 0373 72 97 74 

PG Swifterbant Diaconie   NL 21 RABO 0373 71 08 01 

U kunt ook uw giften overmaken via onze app Givt.  

 

     
 

 

 
Impressie kinderkerk  

 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

kinderen vertellen over hun dienst 



gebeden 

 

We zingen het slotlied lvdk 834: 1, 2 en 3 vernieuw Gij mij o eeuwig licht 

 
 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
 een geest van licht, zo klaar als Gij; 

 dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

 en ga de weg die U behaagt. 
 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
 dan kan ik veilig verder gaan, 

 tot ik U zie, o eeuwig licht, 

 van aangezicht tot aangezicht. 
 

 

zegen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



het Wilhelmus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer! 

Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

 

Na afloop van deze dienst nodigen wij u uit voor een 

kopje koffie of thee in de foyer. 

Voor de kinderen is er limonade. 

       


